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Was ik weer Kleintje! Nog even vertellen over de spulletjes die we tot nu toe al in huis hebben voor jou. Twee weken
terug waren de Pampers al in de aanbieding, die bederven toch niet? Â Ook kwamen laatst in de Hema en bij de V&D al
rompertjes tegen. Een klein maatje, dus als het goed is, kun je die straks meteen aan. 
Vandaag was ik nog even op de thee bij jouw opa en oma Groothoff in Houten. Papa Mike sliep weer, dus kneep ik er
even van tussen! In Houten ligt al bijna 2 jaar een rood koffertje op jou te wachten! Dat hoorden we gisteren van tante
Hannie. Zij had toen al wat prachtige spulletjes voor jou gemaakt en vandaag ging ik die ophalen: een paar witte sokjes,
metÂ 4 mini-breipennen gemaakt en witte lintjes er doorheen! Echt superlief! Die kun je straks gelijk aan en als ze te klein
worden, dan krijgen ze een mooi plekje op je kamertje. In het koffertje zat ook een mooi Quilt, wit met geel en prachtige
ronden randen. Het is te sjiek als speelkleed, maar kan misschien als sprei over je bedje straks. Als laatste nog een
badcape met een capuchon waar we je straks lekker in kunnen wikkelen als je uit badje of je bedje komt. Oma Aleid
vertelde dat die gemaakt is van katoenen dekens zoals die in ziekenhuizen en hotels gebruikt worden. Tante Hannie zal
het nog wel eens precies uitleggen. We zullen haar vanavond eens bellen om heel erg te bedanken!

Ik kan nu al haast niet wachten tot ik je in je cape mag wikkelen! Lieve zoen, mama
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