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Jaja 2 weken geleden kreeg ik een brief thuis waarin gevraagd werdÂ of ik een fotoshoot wilde doen. Nu weet ik wel dat ik
al fotogeniek was toen ik nog in mama's buik zat (toen heeft mama een fotoshoot gedaan met haar dikke buik met mij
erin voor het geboortekaartje), maar nu mocht ik toch echt zelf erop, nouja zelf 1 samen met mama en 1 met alle
vriendjes en vriendinnetjes op de creche "Het boshuis". Het bleek dat alle kindjes op de creche een brief hadden
gekregen dat er een fotoshoot was...

Nouja maakt ook eigenlijk niet uit, hieronder kunnen jullie het resultaat zien... ohja en Juf Susan staat er links bovenin
ook op...ze is zo lief en knap en leuk en ze knuffelt ook erg goed.... (ik denk dat ik een beetje verliefd ben....of is
hetÂ normaal om de hele dag haar naam te roepen...)
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